
   

december 2022 Pale blue dot
In oktober verscheen het boek 
De Moderne Theologen – 
perspectieven op de 21 e eeuw, 
onder redactie van Marcel 
Poorthuis en Wilken Veen.
Een zware pil, tot het lezen 
waarvan ik me niet gemakkelijk 
zal zetten. Maar ik zag in het om-
slagbeeld meteen een creatieve 
variant op de vierpas, eigenlijk 
op het eerste gezicht ook wel een 
soort kerstster – vandaar…

Maar wat is dit? Als je goed 
kijkt zie je in ieder bolletje een 
wereldbol, door Carl Sagan 

ooit betiteld als “pale blue dot” op een door de Voyager I genomen terugblik-foto van ons 
planetenstelsel. Een bleek blauw stipje in het universum, met inmiddels 8 miljard bewoners. 
“That’s home, that’s us”,  zegt Sagan. Wat maken wij van dat “thuis”? Een hamvraag voor de 21 
e eeuw, voor Kerst, voor nu…       Wim Wattel
 

Vanuit het bestuur
Terugblik
Voor je het weet naderen we al weer het einde van dit jaar. Een veelbewogen jaar waarin 
internationale verhoudingen onder druk staan, de samenleving steeds verder lijkt te polariseren 
en waarbij voedselschaarste, klimaatverandering en armoede een realiteit is die steeds dichterbij 
komt. Zaken die mij behoorlijk zorgen baren. Als ik dichtbij huis kijk naar onze Koorkerk dan is 
2022 een jaar geweest waarbinnen wij met elkaar hebben gewerkt aan verder herstel en een 
nieuwe toekomst. De aansprekende visie, zoals begin dit jaar verwoord door Wim Jansen cs., om 
ons te concentreren op wat ons bindt, het Ene, speelt in deze beweging voor mij een grote rol. 
Ik weet dat het klassieke woorden zijn, maar daar ben ik dankbaar voor. Ik wens ons toe dat deze 
inspiratiebron ons ook in het komende jaar mag leiden. 
Beroepingsproces
De reactietermijn op onze openstaande vacature is inmiddels verlopen. Zoals dat hoort doet 
de beroepingscommissie achter gesloten deuren haar werk, maar vanuit de wandelgangen 
heb ik vernomen dat in elk geval een aantal kandidaten zich hebben gemeld. Zodra de 
beroepingscommissie wat kan laten horen zullen zij dat zeker doen. Voor ons is het nu in 
spanning afwachten.  
Splitsing
De gesprekken over de voorgenomen vermogensrechtelijke splitsing van de Nieuwe 
Kerkgemeente en de wijkgemeente Koorkerk verlopen in constructieve sfeer, maar om tot 
inhoudelijke overeenstemming te komen blijkt complexer dan gedacht. We puzzelen nog even 
door en zoeken openingen die binnen beide gemeenschappen zijn uit te leggen. Als wij met de 
beste wil deze openingen niet kunnen vinden zal pas op de plaats worden gemaakt en zullen wij 
ons herbezinnen op wat ons gezamenlijk voor ogen staat.
Prent Arminius
Cees Boender uit Veere, lid van onze Koorkerk, schenkt een prent van Arminius aan
de Koorkerk. Hij weet niet of het een origineel of een kopie is, maar het is een mooi geschenk en 
wij waarderen dat zeer! De prent hangt dankzij de vaardige handen van Joep de Valk inmiddels 
in de bestuurskamer. Laat u niet weerhouden om even te kijken! 
Teus Baars

Boekomslag “De Moderne Theologen”

Uitnodiging kerstcantate 
op zaterdag 24 december, 
19.30 uur in de Koorkerk
Lieve mensen van de
Koorkerk,
Traditiegetrouw spelen we
op kerstavond een kerst-
musical.
Afgelopen jaren hebben 
we dat noodgedwongen 
anders in moeten vullen.
Voor vorig jaar lag er een 
prachtig spel op de plank 
met Alie van Willigen in de 
hoofdrol maar ook dat stuk 
heeft het niet gehaald.
Niet alleen corona trok 
hier een streep door. 
Het stuk zou gaan over 
het terugkijken naar de 
kerstnacht in een oorlog 
lang geleden.
En toen werd het opeens 
echt oorlog…… Daar is op 
dit moment geen spoortje 
nostalgie in te bekennen.
Hebben we dat dan nodig 
op kerstavond?
 
Na lang wikken en wegen 
heb ik in overleg met Aleida 
toch een stuk gevonden 
waar we ons aan kunnen 
laven. Om de wereld niet 
buiten te sluiten maar wel 
een avond te vieren waar 
we energie uit kunnen 
halen. Daarom nodigen 
wij u van harte uit om te 
komen kijken naar:
De Kerstcantate 
geschreven door Nico ter 
Linden en bewerkt voor 
onze Koorkerkers.
Met natuurlijk een 
hoofdrol voor de Cantorij!
 
Met een hartelijke groet, 
mede namens Aleida,
Simone Ludikhuijze
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Kerkdiensten

4 december 2022
Dr. Tjaard Barnard

11 december 2022
Ds. Monique van Zoest

18 december 2022
Ds. Marga Haas

24 december 2022, 
Kerstavond
‘De Kerstcantate’    

25 december 2022, 
1 e Kerstdag
Ds. Wim Jansen

1 januari 2023, 
Pastor Wim van Goch

8 januari 2023 
Ds. Marga Haas 

15 januari 2023 
Ds. Pim Steenbergen

22 januari 2023 
Ds. Marieke Fernhout
 
29 januari 2023 
Dr. Martijn Junte 

Bij de diensten

Zondag 4 december 2022, 2e advent
Dr.  Tjaard Barnard
Tjaard Barnard is een bekende in de Koorkerk. Hij komt graag en voelt zich thuis. 
Geniet van de ruimte die wel inspiratie moet brengen. Net als de geweldige muziek op 
het orgel. 
Waar hij het over gaat hebben, hij weet het nog niet. Maar op deze zondag waarop het 
Vol verwachting klopt ons hart centraal staat, zullen we in elk geval ook het prachtige 
lied Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen zingen.

Zondag 11 december2022, 3e advent
Ds. Monique van Zoest
Thema:  nog niet bekend 
Onze bekende  voorgangster ziet er naar uit om weer voor te gaan laat zich inspireren 
door de actualiteit van het moment, om deze  te verbinden met de verwachting op de 
derde zondag voorafgaande aan kerst.

Zondag 18 december 2022, 4e advent
Ds. Marga Haas
Thema: .. het antwoord van Maria…
Op zondag 18 december lezen we Lukas 1:26-38, over de engel Gabriël, die de 
geboorte van Jezus aankondigt. En vooral het antwoord van Maria: ‘Zie, de dienares 
van de Heer. Mij geschiede naar uw woord.’ Een antwoord dat allereerst wrevel wekt bij 
mij. Zoveel nederigheid! In de overweging kijken we eens goed naar deze woorden, 
om te zien of de wrevel terecht is.

Zaterdag 24 december 2022,  Kerstcantate
Lees hiervoor de toelichting met uitnodiging op de voorpagina.

Zondag 25 december 2022, 1e kerstdag
Ds. Wim Jansen
Thema:…….net toen ik dacht hoe mooi de wereld in elkaar zat…..
Kerst: een kind wordt geboren. Kinderen worden geboren. De eeuwen door. Een kind 
wordt geboren en we zijn blij. Elk kind, in wat voor kansloze situatie ook ter wereld 
gekomen, is een kans voor God.
De mens is voor een tijd een plaats van God, dichtte Gerrit Achterberg. Maar tegelijk 
is elk kind ‘gefundenes Fressen’ voor de machten van het kwaad. Roald Dahl schreef 
een ironisch verhaal over de ouders van Hitler. Hoe blij ze waren met hun kind. ‘We 
noemen hem Adolf’, zeiden ze stralend.
Wat gaat er van al die kinderen worden? Oorlog of vrede? We denken natuurlijk aan 
het klimaat en aan de oorlog in Oekraïne.
In de jaren 60, die weergaloze tijd van de protestsongs, schreef Rikkert Zuiderveld, ver 
voor zijn bekering tot het evangelisch christendom, een aangrijpend liedje over een 
gesneuvelde soldaat die voor God verschijnt: Sorry Heer. Hoe die getroffen werd door 
een kogel ‘net toen hij dacht hoe mooi de wereld in elkaar zat’. Deze spanning, daar 
mediteren we Kerstmorgen 2022 op door.

Boekenmarkt van de Koorkerk in de PZC 

In de PZC van 12 november werd op een luchtige wijze aandacht geschonken 
aan onze boekenmarkt onder de rubriek Monnikenwerk met als titel 
“Liefdewerk oud papier op de boekenmarkt in de Middelburgse Koorkerk”.  
Met dank aan ons Koorkerklid en PZC-columnist José Baars.
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Vergaderruimte

Er wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van de 
consistorie. Meer groepen 
weten ook de weg te vinden 
naar deze vergaderruimte.

Hoe kunt u reserveren?

1 - Vanuit onze eigen 
website kunt u de 
reserverings-agenda 
bekijken. 
U kunt daar zien wanneer 
de consistorie nog vrij is.

Route: ga naar 
www.koorkerk.nl. 
Ga vervolgens naar 
‘Kerkgebouw’ en ‘Verhuur
Koorkerk’. 
Ga tenslotte helemaal naar 
beneden. Daar ziet u de link 
naar de agenda.

2 - Als u wilt reserveren, 
stuurt u een mailtje naar 
gebruik@koorkerk.nl 

Wij zullen dan uw 
reservering in de agenda 
plaatsen.

Johan Klumpenaar
Gert Kooiman

Gesprekskring Vele talen, in alles de liefde – 
maandag 12 december middag
Dit is een open gesprekskring waarvan ook aan afzonderlijke 
bijeenkomsten kunnen worden deelgenomen. Zoals 
bijvoorbeeld op maandag 12 december om 14 u in de 
consistorie.
Het is ‘een oefening in gevoeligheid voor het goddelijke in 
het alledaagse.’ De leidraad van deze kring is het gelijknamige 
boek met tien essays van predikanten, werkzaam in kerk, 
gevangenis en verpleeghuis. Het is geschreven bij het 
jaarthema van de Remonstranten. Beeldend kunstenaars 
zorgen voor een bijzondere lees- en kijkervaring.
Het is een ontdekkingstocht naar de liefde in de wereld om 
ons heen, om verwondering op te wekken en ons te oefenen 
in gevoeligheid. In alle diversiteit worden verschillende 
‘talen’ verkend, van de taal van de natuur (zeewieren), de taal van de stilte, de taal van de 
gevangenis, tot de kracht van de eigen taal, als Nederlands je tweede taal is, omdat je in 
Duitsland bent geboren, of in Friesland, of als je doof bent en gebarentaal je eerste taal is. 
Ieder hoofdstuk vertrekt vanuit een heel eigen invalshoek. Dat zorgt voor voldoende ruimte 
is voor eigen associaties en gedachten.
Schrijvers gaan in gesprek met een zelfgekozen partner om zijn of haar eigen vraag nog 
scherper in beeld te krijgen. Ook dat draagt bij aan de veelstemmigheid. In alle bijdragen 
klinkt de liefde door, als zorgvuldige, tedere, liefdevolle aandacht voor het bijzondere van de 
ander en het andere.
 Deelname is mogelijk op ieder van de bijeenkomsten apart. Wel graag het boekje aanschaffen: 
Vele talen, in alles de liefde, Landelijk bureau Remonstranten, info@remonstranten.org of 
030 2316970. Kosten E 19,95 + verzendkosten. Graag naam, adres en postcode vermelden. 
Of via De Drvkkery.
S.v.p. aanmelden bij Joep de Valk, 0653 391524 of j.devalk@telfort.nl.

Films met een ziel – 
tweede keer vrijdag 13 januari middag en 
eventueel donderdag 12 januari avond

In navolging van de filmkring van Ineke de Feijter willen wij film weer 
als expressie  van hedendaagse zingeving inbrengen in de Koorkerk. 
De eerste bijeenkomst afgelopen oktober was erg leuk en goed. 
Deze tweede bijeenkomst gaat ook over vergeving, maar daarnaast 
zeker ook over waar God of het Goddelijke voor staat. In de film The 
Shack (2017) leert hoofdpersoon Mack, geholpen door een mysterieus 
drietal, de dingen vanuit een breder en hoger perspectief te bekijken. 
Zo wordt hij geconfronteerd met zijn eigen neiging om over iedereen een oordeel te vellen. 
Vanuit daar wordt een weg ingeleid die leidt tot vergeving van de ontvoerder van zijn 
dochtertje, maar ook vergeving van zichzelf omdat hij onderdeel is van haar verdwijning. 
The Shack (1999) is een verhaal over vergeving, acceptatie en heling. En over godsbeelden.

Joep de Valk en psychologe Amber de Rooij begeleiden deze middag- en avondkring. 
Gert Kooiman verzorgt de techniek. In het nagesprek gaan we op zoek naar symbolen, 
voortekenen en rake (al dan niet bijbelse) scênes en duidingen. 

De bijeenkomst is op vrijdag 13 januari middag en eventueel op donderdag 12 januari avond. 
Om voldoende tijd te hebben voor een nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor 
koffie en thee vanaf 13.15) en duurt de middag tot 16.30 uur. In de avond start de film om 
19.30 en duurt minstens tot 22 uur. 

Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis aan het  
Koorkerkhof). Graag opgeven bij Joep de Valk 0653 391524 of j.devalk@telfort.nl
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Taakgroep Diaconaat

Rapportage gehouden collectes.
Voor de diaconale collectes is fysiek, via Givt en de Wijkkas in oktober het volgende 
ontvangen.
* 2.10 voor Tent of Nations, het Palestijnse vredesproject van de Remonstranten € 229,85.
* 9.10 voor de algemene diaconie van de PGM kerken € 151,24.
*16.10 voor het Delta Indonesië project van onze classis voor het deelproject ondersteuning 
van boeren op Java € 222,55.
*23.10 voor het levensreddende werk van de veldteams van Artsen zonder Grenzen 
€ 291,05.
*30.10 tijdens de gedachtenisdienst voor steun bij verlies en rouw van Zeeuws Verlies 
€ 267,10.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Diaconale collectes in december.
Alle collectes tijdens deze adventsperiode staan in het teken van aandacht voor kwetsbare 
kinderen, jongeren en vrouwen.
*Op 4.12 collecteren we voor Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Irak.
Omdat er voor dit doel helaas geen flyers meer beschikbaar zijn geven we een iets 
uitgebreidere toelichting over dit doel dan gebruikelijk is.
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaar hun land voor het oorlogsgeweld ontvlucht. 
Velen naar de buurlanden Libanon, Irak en Jordanië, waar ze in grote armoede een nieuw 
bestaan proberen op te bouwen. Dat is lastig omdat er door de economische crisis en 
de gevolgen van de coronapandemie nauwelijks werk is. Terwijl werk voor Syrische 
vluchtelingen belangrijk is om weer perspectief op een betere toekomst te krijgen.
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen -maar ook arme lokale families in de 
buurlanden- met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel of met 
het opzetten van een eigen bedrijfje. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet 
om te gaan werken in de thuiszorg en de basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen 
vluchtelingen met training en een lening de kans als ondernemer een start te maken.
*Het komt niet vaak voor dat gemeenteleden een collectedoel voordragen. En dat ook 
nog eens goed past binnen ons diaconale kader. Dat is beslist het geval bij de collecte 
voor 11.12 die bestemd is voor de internationale campagne “Stop geweld tegen vrouwen” 
waarvoor de Nederlandse afdeling van Orange the World jaarlijks aandacht vraagt. Voor 
meer informatie over deze voor kwetsbare vrouwen zo belangrijke campagne verwijzen 
we naar de aan deze kopij toegevoegde informatie. (zie pagina 6)
* 18.12 vragen we weer uw aandacht voor het Delta Indonesië project; deze keer voor 
het onderdeel de opvang van straatkinderen op Java. In Yogyakarta leven veel kinderen 
op straat. De organisatie Dreamhouse vangt hen op in vier inloophuizen met sport, spel, 
muziek. Kinderen die de straat willen verlaten kunnen naar een opvanghuis en krijgen 
onderwijs. Er wordt een flyer uitgedeeld voor de dienst.
*Tijdens de kerstdienst op 25.12 wordt gecollecteerd voor Kinderen in de knel: Geef licht 
aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen en al jarenlang onzeker wachten. Dat is de 
bittere realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Via drie partnerorganisaties helpt Kek in Actie met voedsel, kleding, zorg en onderwijs.
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door 
ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële 
documenten. Op een eigen school kunnen kinderen van 6 tot 17 jaar lessen Grieks, Engels 
en wiskunde volgen.
Partner Synyparxis geeft zorg en opleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen 
in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze 
Grieken elke dag een maaltijd en arme gezinnen elke maand een voedselpakket. In 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging 
uitgedeeld.
Voor dit doel organiseert Kerk in Actie van 21 tot en met 26 mei ook een huis-aan-huis 
collecte.

Uniek in zijn soort: 
Jan Janse

Voor zover er over leden 
van de taakgroep diaconaat 
(TGD) gesproken kan 
worden als ‘een soort’, 
dan is Jan Janse uniek 
in zijn soort. Zeker tien 
jaar lang wijdt hij zich 
aan het verzamelen 
van kennis over goede 
doelen, collectezaken, 
vergaderingen met het 
College van Diakenen 
(CvD) van de Protestante 
Gemeente Middelburg 
(PGM) en die van de eigen 
taakgroep. Hij weet alles 
van de doelen van Geloof 
en Samenleving (G&S), 
Kerk in Actie (KIA) en de 
noden lokaal, regionaal, 
landelijk en wereldwijd. 
Hij houdt ook de vinger 
aan de pols zodat de 
collectedoelen altijd passen 
bij de Koorkerk. Jan zorgt 
waar nodig altijd voor 
bétere suggesties. Ook de 
tekst voor deze Vierpas 
is noodzakelijkerwijs wel 
een keer of drie aangepast. 
De landelijke KIA collecte 
wordt verschoven, het 
foldermateriaal is niet 
beschikbaar, er is een 
noodoproep en Jan past 
dan het collecterooster 
aan. Maar nooit zonder de 
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Het rek.nr. voor de drie laatstgenoemde collectes is NL89ABNA 0457 457 457 Kerk in 
Actie o.v.v. het betreffende doel en collecte Koorkerk M’brg. Ook via VVHM Wijkkas 
Koorkkerk gemeenschap M’brg NL 52 INGB 0000 2185 95 o.v.v. beoogde doel collecte 
kunt u uw bijdrage overmaken.

Verdere zaken
(1) Energie Actie.
Eerder dit jaar hebben de PGM kerken de actie Geef Gas! gehouden. De BTW compensatie 
op de fors gestegen energiekosten konden mensen die over voldoende inkomen 
beschikten overmaken t.b.v. mensen die daardoor flink in de problemen kwamen. Die 
actie is inmiddels afgesloten.
Maar de problemen met de hoge energielasten bestaan nog steeds en zullen, met de 
winter op komst, alleen maar groter worden. Ter compensatie daarvan keert het rijk in 
november en in december via de energiebedrijven € 190 uit. Wie dat bedrag niet persé 
nodig heeft kan dat bedrag storten op de rekening van de Voedselbank Walcheren. NL70 
RABO 0102 3743 41 t.n.v. Stichting Voedselbank Walcheren o.v.v. energiecompensatie.
Door de toegenomen financiële problemen kloppen landelijk 22% meer mensen bij 
Voedselbanken aan voor ondersteuning. De voorraad beschikbare producten moet 
daardoor fors uitgebreid worden om aan die toegenomen vraag te kunnen voldoen. 
De Voedselbank stelt het op prijs als mensen via een e-mailtje aan penningmeester@
vbwalcheren dat melden.
Ook Kerk in Actie roept recent op om de compensatie (of een deel daarvan) af te 
dragen aan haar actie Samen tegen armoede. In Nederland dreigen in 2023 800.000 
mensen, waaronder 200.000 kinderen, onder de armoedegrens te vallen. Met de actie 
worden op korte termijn voedselpakketten (€ 35/s; dus voor € 190 zijn dat er ruim 5) bij 
Voedselbanken betaald. En op langere termijn wordt bijgedragen aan de inzet van de 
lokale/regionale Schuldhulpmaatjes.
I.p.v. overmaking van een bijdrage aan onze Walcherse Voedselbank kunt u dat 
desgewenst dus ook doen t.n.v. Kerk in Actie, rek.nr. NL89 ABNA 045 0457 457 457 o.v.v. 

Samen tegen armoede.
(2) Boekenmarkt.
Elders in deze Vierpas treft u een korte verantwoording van de taakgroep Boekenmarkt 
aan over de inzet en resultaten in 2022.
In aanvulling daarop wijzen we graag ook nog op het artikel “Liefdewerk oud papier op 
de Boekenmarkt in de Koorkerk in de PZC van 12.11.22 van de hand van onze voorzitter 
José Baars; maar hier in haar rol als wekelijks redacteur in de PZC over actuele met kerken 
verbonden zaken.

De taakgroep diaconaat, namens deze,
Jan Janse; e-mail: janjansezeeland@gmail.com tel.0118-851332/06-17334769.

leden van de TGD daarbij 
te betrekken. Overigens 
communiceert Jan altijd 
doelgericht en mét gebruik 
van afkortingen.

Maar helaas, aan alle 
goede dingen komt een 
eind. Jan Janse verlaat met 
ingang van januari 2023 
de TGD. Iets wat wij  - als 
andere taakgroepleden – 
erg jammer vinden, maar 
zijn keus moesten we ook 
een keer respecteren. Wij 
hielden ons immers al 
een paar jaar (stok!)doof 
als Jan aangaf te willen 
stoppen. Hij is dan ook 
een jaar of twee langer 
gebleven dan zijn plan 
was. En alleen al bij het 
voorzichtig overnemen 
van zijn taken, bellen we 
hem nu een keer of wat 
per week. Met als voordeel 
denken we, dat hij niet 
direct in een ‘pensioengat’ 
valt als hij gaat proberen 
los te laten wat hem uit 
het hart gegrepen is: 
diaconaal bezig zijn. Jan 
wás de TGD, de informant, 
de regelaar, de schrijver 
etc. etc. en zoals we ook uit 
welbegrepen eigenbelang 
zeiden: onmisbaar.
Jan, onze dank is groot 
voor alles wat je doet en 
in de afgelopen jaren hebt 
gedaan. In januari hopen 
we als TGD dat op gepaste 
wijze te onderstrepen. 

Namens de TGD,
 José Baars

:

‘De laatste 

voorbereidingen bij de 

Gedachtenisdienst van de 

overledenen, zondag 30 

oktober jl.’
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Inleveren kopij voor 
de volgende Vierpas

Iedereen die 
betrokken is bij de 
Koorkerkgemeenschap 
kan informatieve, 
inspirerende en 
verbindende artikelen 
aanleveren voor de 
Vierpas.

De Vierpas van januari 
verschijnt omstreeks 
1 januari 2023.

Redacteur Adrie le 
Clercq maakt i.v.m. zijn 
verhuizing tijdelijk pas-
op-de-plaats.
Daarom kunt u uw artikel 
tot uiterlijk 23 december 
2022 per e-mail inleveren 
bij tijdelijk redacteur 
Hans Vreeke. 

Zijn e-mailadres is: 
jlvreeke@gmail.com
Eventueel bij het 
artikel te plaatsen 
beeldmateriaal graag 
in een aparte e-mail of 
bijlage.

Soroptimisten Walcheren, onderdeel van
Soroptimisten International
(72.000 leden in 120 landen) zet zich in Zeeland al bijna 85 jaar 
in voor een betere positie voor vrouwen en meisjes.
In de collecte van 11 december vragen wij speciaal aandacht 
voor Orange the World, de wereldwijde campagne tegen 
geweld tegen vrouwen en meisjes.

De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de 
Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale 
Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie.
Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere 
objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en 
allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook Middelburg doet mee door een aantal 
gebouwen oranje te belichten, zoals bijvoorbeeld de Abdij.
Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld.
In Nederland geldt dat nog steeds 45% van de vrouwen te maken heeft met seksueel, 
psychisch of lichamelijk geweld. Vaak ongezien en thuis.
Soroptimisten Walcheren heeft dit jaar een aantal vlaggen van Orange the World 
uitgedeeld op zichtlocaties. We zijn blij en dankbaar dat ook de Koorkerk bereid is om 
deze vlag 16 dagen te laten wapperen. Maar u kunt meer doen. Door Orange the World 
wordt ook geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against Women. Dit 
is het grootste internationale financieringsfonds voor het bestrijden van alle vormen 
van geweld tegen vrouwen en meisjes. Met programma’s op het gebied van preventie 
van geweld, wetgeving en het verbeteren van toegang tot essentiële diensten voor 
slachtoffers, heeft het UN Trust Fund de laatste 20 jaar de levens van miljoenen vrouwen 
en meisjes verbeterd.
Ook u kunt daaraan bijdragen via de collecte op 11 dec. Digitaal een gift overmaken kan via 
de website https://www.unwomen.nl/doneer of via VVHM Wijkkas Koorkerkgemeente 
M’brg NL 52 INGB 0000 2185 95 o.v.v. collecte Orange the World.
Voor meer informatie zie de website Orangetheworld.nl 
Namens de Soroptimisten Walcheren danken we u bij voorbaat voor uw gulle bijdragen.

Boekenmarkt Koorkerk: Kort verslag en verantwoording inzet 2022
Inleiding
Na een succesvolle start in 2020 en 
voortzetting daarvan in 2021 is de 
Boekenmarkt ( BM verder) van de Koorkerk 
(KK verder) in 2022 voor het 3e jaar actief 
geweest. Dankzij de enthousiaste inzet 
van een grote club vrijwilligers (35) is 
de BM in korte tijd zowel een bekende 
activiteit in Middelburg alsook een 
herkenbare maatschappelijke inzet van de 
Koorkerkgemeenschap geworden.

Doelen en resultaten.
Wat bij de start van de BM voor ogen stond was ook in 2022 weer onze inzet:
(1) Met de opbrengst van de BM financiële ondersteuning bieden aan
a. een werelddiaconaal project: de opvang van straatkinderen door de organisatie 
Dreamhouse in Yogyakarta in Indonesië.
b. een Walchers doel: De Voorleesexpress, taalontwikkeling aan huis door voorlezers in
Middelburg en Vlissingen.
c. de financiële huishouding van de Koorkerkgemeenschap.
(2) Een bescheiden bijdrage aan een meer duurzame leefwijze leveren door al gelezen 
boeken aan nieuwe lezers te koppelen, met als resultaat een jaarlijkse omzet aan vele 
duizenden boeken. Mooi is dat de BM inmiddels enkele vaste klanten heeft die na 
lezing hun aangekochte boeken weer inleveren, nieuwe boeken kopen en zo hun eigen 
circulaire leeseconomie ontwikkelen.



(3) Sociale interactie en verbondenheid bevorderen tussen BM-vrijwilligers onderling en 
tussen hen en het publiek. Die onderlinge contacten blijken steeds weer een waardevolle en 
verrassende ervaring. In de contacten met het publiek wordt vaak de waardering voor deze 
maatschappelijke inzet van de KK geuit en worden soortgelijke ervaringen van mensen 
elders uitgewisseld. Ook de wekelijkse sfeer verhogende inzet van “vaste pianist” Walter van 
Willegen mag in dit verband niet onvermeld blijven.
Wat het financiële resultaat betreft bepalen weersomstandigheden (zowel zon als regen) in 
belangrijke mate de publieksdrukte op en dus omzet van de BM. Het resultaat stond dit jaar 
extra onder druk door de afgenomen bestedingsruimte bij veel mensen en de concurrentie 
bij aanbod van boeken; elke straat in het centrum van Middelburg telt wel een mini-
uitleenbieb of dozen met boeken á € 1/stuk.
Dat de opbrengst toch op € 13.500 uitgekomen is ervaren we daarom als een goed resultaat.
Een belangrijke bijdrage hieraan heeft geleverd de introductie van de categorie Bijzondere 
Boeken voor Prettige Prijsjes (van € 5,-- tot wel € 25,--). Het vergt extra inzet, maar blijkt voor 
het publiek een aantrekkelijke snuffeltafel te zijn, die extra geld opbrengt. Ook Zeeuwse 
boeken en het uitgebreide aanbod aan literatuur doen het goed bij de verkoop.

Positie en samenwerking
Passend in de werkwijze van de KK is de BM onder de bestuurlijke paraplu van het kerkbestuur 
een zelfstandig opererende taakgroep die een bijdrage levert aan de ideële inzet de KK-
gemeenschap. Via een maandelijkse bijdrage in de Vierpas (het huisblad van de KK) en dit 
korte jaarverslag wordt aan de KK-gemeenschap verantwoording afgelegd.
Graag melden we ook dat de samenwerking tijdens de BM met de stadgidsen van de 
Abdijkerken en de vele KK-ers die een actieve bijdrage aan het beheer en gebruik daarvan 
leveren, prima verloopt.

Openstelling
De BM is dit jaar, naast twee weken voorjaarsvakantie in februari/maart, voor publiek 
toegankelijk geweest van de laatste week in april tot en met de hele herfstvakantie eind 
oktober op di., wo. en vr. van 10.30-17.00 u. Op de donderdagen i.v.m. het stiltemoment 
en Lange Jan Project- van 10.30 – 14.45u. Bewust hebben we de openstelling op dié dag 
parallel laten lopen met die van de Abdijkerken o.l.v. stadsgidsen.
In 3 (op donderdag  2) shifts is de markt door de 35 vrijwilligers steeds per shift met twee 
personen bemenst geweest. Dat lukte omdat een aantal vrijwilligers meerdere keren per 
week of maand zich beschikbaar stelden.
Buiten de officiële openstelling konden bezoekers van de KK ook boeken aanschaffen en via 
een “zelfbedieningsgeldkistje” afrekenen. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.
Aan het eind van het seizoen is met de vrijwilligers een evaluatie gehouden en hebben we 
onze  gezamenlijke inzet weer afgesloten met een bezoek aan een educatieve Zeeuwse 
instelling. Dit jaar lieten we ons inspireren door een bezoek aan het recent geopende Etty 
Hillesum Huis aan het Molenwater in Middelburg.

Werkproces
Dankzij de vaste opstelling in de KK en een dit jaar door een woningbouwcorporatie 
beschikbaar gestelde opslagruimte voor de inname en verwerking van nieuwe voorraad is 
er meer structuur in ons werkproces gekomen en is het beslag aan opslagruimte in de KK 
flink verminderd.
Alle fasen in ons werkproces, van inname boeken, selectie, indeling in kasten of dozen met
Bijzondere Boeken, roosterindeling, financiële verwerking tot afvoer van onverkoopbare 
boeken aan toe, hebben we tot nu toe dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers vorm 
weten te geven. En al werkende weg proberen we dat proces steeds verder te verbeteren 
voor het publiek zowel als voor onszelf. We zijn en blijven echter een vrijwilligersactiviteit 
waarbij ook wel eens iets niet optimaal kan én mag verlopen.

Inzet 2023
Het succes van de BM is te danken aan de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, de goede
samenwerking met andere gebruikers van de Abdijkerken, de steun van kerkbestuur en KK-
gemeenschap en de positieve reactie van de bezoekers van de BM.    (zie verder kolom hiernaast)

Omdat we aannemen dat 
aan die voorwaarden in 
2023 weer voldaan kan 
worden gaan we in dat jaar 
vol goede moed er mee 
door.
Ter voorbereiding daarop 
willen we de komende stille 
maanden de aanwezige 
voorraad kritisch bekijken 
en waar nodig drastisch 
saneren. Ook de indeling 
willen we op enkele 
onderdelen aanpassen.Om 
de opbrengst voor de goede 
doelen te verhogen willen 
we ook graag zeer bijzondere 
aanwinsten tegen 
marktwaarde proberen te 
verkopen. Ook gaan we in 
overleg met alle vrijwilligers 
de openingstijden kritisch 
bekijken en zo nodig 
aanpassen. Maar het 
belangrijkste is dat we in 
2023 weer vol aan de bak 
gaan. Als diaconale doelen 
(naast de bijdrage aan de 
Koorkerk gemeente) voor 
2023 heeft de taakgroep
diaconaat ingestemd met 
het voorstel als mondiaal 
project te kiezen voor SOS 
Werelddorpen en regionaal 
voor de Voedselbank 
Walcheren. De vrijwilligers 
van de boekenmarkt 
ondersteunen dat van harte.
Nieuwe vrijwilligers, nieuwe
voorraad aan goed verkoop-
bare boeken, suggesties 
voor verbetering én 
uiteraard het kopen van 
boeken zijn van harte 
welkom om ook in 2023 van 
de BM weer een succesvolle 
KK-activiteit te maken.

Taakgroep Boekenmarkt 
Koorkerk



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Mensen van de Koorkerk
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